


Kringloopatelier De Loop der Dingen is tijdens het Live
Oost Festival in het CBK.

Kunstenaar lda van der Lee heeft gedurende een maand
spullen verzameld.

ledereen kan zich op 8 en 9 juni uitleven en van iets
maken. Er is voor elk wat wils. Van waardeloos naar
waardevol.

lda van der Lee heeft twee jaar lang in Deventer het
kringloopatelier gerund. Zij wil dit concept verder uitrollen.
Dit weekend als pop-up atelier in Oost.



De Loop der Dingen = Stap voor stap

Afdanken

Hoe overleven we de dingen? Door ze op te ruimen en weg
te brengen naar het kringloopatelier.

Beschadigde en getraumatiseerde spullen, alles is welkom.
Zelfs ‘afgedankte plekken’ en ‘afgedankte mensen’ zijn voor
De Loop der Dingen van waarde.
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Ah, u heeft de flyer ontvangen? \
Dank u wel... (slik). L ~



Inzamelen

Een berg afgedankte spullen is gevaarlijk. Je moet stevig in
je schoenen staan en als een beul tekeer durven gaan. Het
hoofd, het denken mag niet ingewikkeld doen. Met door-
zettingsvermogen transformeert de berg vanzelf tot een
schat, een alternatieve doe-het-zelfverzameling.

Na een flyeractie hadden de bewoners zakken met een
herkenningsteken op straat gezet. De Mercedes Benz-bus
die we van Dinand Daling hadden gekocht, was helaas na
twee weken gestolen.

Op de foto: Jan Willem Breugel en Ida van der Lee.



Demonteren

Ingewanden worden zichtbaar, de verwondering over
constructies groeit. Gereedschappen worden verkend of
bedacht. Eerst met de pincet en als het helemaal niet lukt:
de bijl. Spullen die ontdaan zijn van oude betekenissen
zorgen voor een frisse blik. Je krijgt zin.

Stagiair Burak demonteert een stoel.




Kunst is een oefening in het ordenen van de materie.
Door het maken van nieuwe combinaties kunnen we de
wereld om ons heen veranderen en als nieuw beleven. De
kunstenaar doet spelenderwijs tactiele ervaring op. Het
geeft informatie, ideeén, plezier, schoonheid.

Ordenen op kleur, we hebben hier telkens een ding weggepakt
en foto’s genomen. Daarmee is een animatiefilmpje gemaakt.
Ontwerp Jana Flohr.



Versieren hoort bij de mens. Het is verbazingwekkend hoe
lelijke spullen mooi en decoratief worden als je er veel
van hebt en ze ordent en herhaalt. Versieren is bevrij-
dend. Versieren en vieren horen bij elkaar.

Inkijk door het raam van De Loop der Dingen. Op de voor-
grond de engeltjes van Jana Flohr, hetzelfde sjabloon uit
heel veel verschillende materialen geknipt. Binnen is een
betekende deur van Joanna Kanik te zien. Zij heeft op alle
deuren een tekening gemaakt.




De homo faber in actie: het transformeren of beter ‘om-
dingen’ van de dingen. Het maken geeft houvast aan een
tastbare realiteit. Daar is in onze virtuele tijd behoefte
aan. lets creéren maakt je trots, het geeft voldoening.
Niet vanuit het hoofd met concepten starten maar met de
handen en de materie beginnen.

De Broederkerk deed een van de orgels weg.

Wij kregen losse onderdelen.

Prachtig ambachtelijk gemaakte stukken.

Van de toetsen maakte Michael Klinkenberg een bankje.




Stages, workshops en masterclasses zijn duidelijke leer-
situaties. Maar je kunt ook leren tussen de regels door,
gewoon door mee te draaien, door samen te werken,
door gereedschappen en materialen ter hand te nemen.
Fouten maken is een must. Daar begint het creatieve
proces.

Kunstenaars Daphne Riedijk (voorgrond) en
Chantal de Wolde aan het werk.



De winkel bij het atelier is voor verkoop van de gemaakte
producten maar hij dient vooral als trekpleister en ont-
moetingsplek. Het publiek kan kennismaken met een
andere waarde dan de geldwaarde. ‘Kringloop’ duidt op
eindeloze beweging en dat is de uitdaging. We willen het
marktdenken, dat slechts nog gekoppeld lijkt te zijn aan
aan geld, doorbreken.

De winkel van De Loop der Dingen.
Toonbank, ontwerp van Michael Klinkenberg en
Anna Karina van der Horst.




Bezielen

Geen platte handel bedrijven maar materiéle cultuur
creéren. De dingen opladen met emotionele of culturele
betekenissen. De dingen spirituele, sociale of politieke
waarden laten opwekken. De dingen gebruiken in een
spel, tijdens een vergadering of theaterstuk.

Spullen die worden uitvergroot door overheadprojectoren
vormen een lumineuze achtergrond voor de One World
Jamsessie. Ontwerpers: Joanna Kanik en Lies Kortenhorst.




Diverse ‘omgedingde’ objecten:
Danseres van koekblikken — Marije Groosjohan

Lamp van poppenjurk, Engelen van grammofoonplaten,
Tas van kussen — Floor Coolsma ,
Rudolf, rendierhoofd van schoenen — Daphne Riedijk
Kast van deuren — Daphne Riedijk, Wouter Bloemendal
Doosje van floppies — Joanna Kanik

Web van kledingresten — Ida van der Lee






